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Zoals in heel Nederland herdenkt op 4 mei ook Kapelle de slachtoffers van WO II, militairen en 
burgers. In alle kernen van de gemeente (Biezelinge, Schore, Wemeldinge en Kapelle) is een 
monumentje geplaats in de vorm van een opengeslagen boek waarin de namen van de plaatselijke 
burgerslachtoffers zijn gegrift. Ook dit jaar is een delegatie van COV Zeeland op uitnodiging van het 
Vier Mei Comité Kapelle aanwezig bij de herdenking. 
De herdenking in de Hervormde Kerk in Kapelle en de ceremonie in de kerktuin wordt als steeds 
voorafgegaan door een uitgebreid defilé. De deelnemers worden ontvangen in het oefenlokaal van 
Showkorps Jonge Kracht bij het station. Vandaar uit vertrekt een lange stoet naar de kerk, voorop 
Piper en Drum Gilbert en Robert Hekhuis van ‘Interscaldis Pipes and Drums’. 
Het groepje groene baretten en andere militaire vertegenwoordigers aan de kop van de stoet valt 
qua aantal in het niet bij de deelname van een fors aantal studenten’ Veiligheid en Vakmanschap‘ 
(VeVa) van Scalda Vlissingen en de overweldigende groep scouts van Scouting Ridder van de 
Maelstede uit Kapelle. Werkelijk de hele vereniging van heel jong tot ‘oud(er)’ loopt mee. Voor de 
kleinsten is de kilometer naar de kerk een hele afstand. Ook voor de dragers van de zware kransen 
en bloemstukken die vooraan worden meegedragen door oudere leden van de scouting. 
 
De dienst in de kerk wordt geleid door voorganger de heer J. van den Berg. Het aanvangsgezang‘ 
‘Geef vrede Heer, geef Vrede’, is zelden dieper binnengedrongen bij de aanwezigen dan dit jaar. 
Oorlog en oorlogshandelingen zijn angstwekkend dicht in de buurt gekomen ... 
Na het aanvangswoord en groet leest Remy van Maris een van de brieven voor van Danker Maris, 
omgekomen op 11 januari 1944 in Karlsruhe. Danker was toen 19 jaar oud. Kinderen van de 
basisscholen lezen de namen voor van de 56 omgekomen burgers in de gemeente. Een extra 
moment van ontroering en besef van de verliezen die inwoners hebben geleden bevangt de 
aanwezigen als de namen klinken van de familie Cijsouw. Op 1 augustus 1942 kwamen in 
Wemeldinge tien gezinsleden om het leven toen een aangeschoten vliegtuig neerstortte op vier 
woningen in de Wilhelminastraat. 
 
Het verbaast niemand dat ‘Vrede’ het woord is waarop de overdenking van de voorganger is 
gebaseerd. In de toespraak van waarnemend burgemeester Jon Herselman klinkt eveneens 
bezorgdheid over de huidige oorlogshandelingen aan de rand van Europa en ernstige antisemitische 
uitlatingen die aan de orde van de dag zijn. Kinderburgemeester Claire van Moort leest het zeer 
toepasselijke gedichtje ‘Stilte’ voor. 
Het slechte weer heeft het aantal Kapellenaars dat normaal aanwezig is behoorlijk gereduceerd. De 
kerk is niet zo afgeladen als gebruikelijk en het buitengebeuren, de stille omgang om de kerk en de 
krans- en bloemleggingen trekt de mensen niet erg aan. Militairen, Veva leerlingen, de complete 
scouting, loco burgemeester Herselman en gemeenteraadsleden doorstaan de regen heldhaftig. 
Sommigen zijn wijs genoeg om een paraplu te gebruiken. Voor Muziekvereniging Ons Genoegen is 
een tent neergezet, zodat de muzikanten met hun instrumenten in elk geval droog zitten. 
 
De eerste krans wordt gelegd door waarnemend burgemeester Herselman en kinderburgemeester 
Claire van Moort. Militairen en VeVa studenten staan in de houding bij de Taptoe, geblazen door 
Jacco de Visser van ‘Muziekvereniging Ons Genoegen’, gedurende de twee minuten stilte en het 
daaropvolgende Wilhelmus. 
Kransen en bloemstukken worden gelegd bij het monument door Scalda, jongeren van de gemeente 
Kapelle, Oranjeverenigingen Kapelle en Wemeldinge , scouting en kinderen van de Moolhoek 
(Adopteer een monument). 
Traditiegetrouw leggen kinderen bloemen bij het monument samen met de militairen en Veva 
studenten. De plechtigheid wordt afgesloten met de Scoutinggroet. 
In de kerk staat de koffie gereed voor de natte en min of meer verkleumde aanwezigen. De ‘militaire 
afdeling’ moet er nog even op wachten. Onverzettelijk blijft de erewacht op zijn post totdat de 
allerlaatste aanwezig langs het monument is gelopen. 
 



Aanwezig van COV Zeeland: Marcel van Campen met Fanion, Hans de Steur, Ken van Neijenhoff, oud-
voorzitter Bram Steijn met echtgenote Francien, bestuursleden Edward Weijers en Ellie de Jonge. 
Voorzitter Dirk Dekker, Sjaak Cambier en Jaap Hilleman afgemeld om gezondheidsreden.  


